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Hoor je bij ons of bij de vijand?” “Nee.” 

Jozua 5:14 

 

Van alle conflicten die er in de wereld zijn, maakt die in Gaza verreweg de heftigste emoties los. Demonstraties, oplaaiend 
antisemitisme, of juist radicaal-rechts met anti-islam-geluiden. 
Je kunt de vraag stellen: wáárom reageert de hele wereld hier zo ongelofelijk heftig op? Is hier misschien meer aan de hand? 
Gaat het om een gééstelijke strijd? 
 
Op zich heeft ieder conflict iets van een geestelijke strijd. De boze wil niet liever dan verdelen en heersen. Het goede wordt 
voortdurend uitgedaagd. Ook en zeker rond Israel speelt die geestelijke strijd. Israël is Gods oogappel. Hij is daar ooit iets 
begonnen, en Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Toen Jezus gekruisigd werd, hing er boven zijn hoofd een bordje met 
daarop: Koning van de Joden (wat de Joden zelf nota bene wilden laten verwijderen, maar Pilatus liet het hangen). 
 
De strijd om Jericho is ook een geestelijke. De vreselijke doodscultuur in Kanaän moet verdwijnen. Alleen, wie kan dat voor 
elkaar krijgen? Jericho is een militair fort, met extreem dikke muren. Er wonen ook wel burgers (Rachab), maar hoogstwaar-
schijnlijk voornamelijk militairen.  
Jozua is ook een militair en hij loopt te denken. Hoe kunnen ze ooit die stad innemen? En dan staat er ineens een man met 
getrokken zwaard tegenover hem. 
“Hoor je bij ons of bij de vijand?” vraagt Jozua. “Nee”, antwoordt de man. 
 
Wat een merkaardige reactie. Slaat het misschien op de tweede helft van Jozua’s vraag, zoals sommige uitleggers denken? Het 
zou jammer zijn als we zo de verrassing uit de tekst halen. Laten we nou maar gewoon accepteren dat deze man (de Heer, 6:2) 
niet te vangen is. De Heer is niet voor het ene volk of ras en tegen het andere. Hij is niet van genocide. Als het moet, kan Hij net 
zo goed tegenover Israel staan als tegenover elk willekeurig volk. 
Hij is vóór het goede, het hemelse. De man tegenover Jozua is niet van de vijand (Hebreeuws: tsar), maar de aanvoerder (sar) 
van het leger van de Heer. Het gaat wel degelijk om een geestelijke strijd. Nú ben ik gekomen, zegt hij. Precies op dit moment in 
de geschiedenis. 
 
Want Israel kan dit natuurlijk niet op eigen mankracht. Israel heeft het hemelse leger nodig. Het hoeft alleen maar om de stad 
heen te lopen. Het is de Heer die het gaat doen. Bij elke geestelijke strijd is menselijke inbreng gevaarlijk. Omdat er zo gauw 
verkeerde motieven in mee komen (wrok, ordinaire vechtlust). David mocht de tempel niet bouwen, omdat hij veel te veel bloed 
aan zijn handen had. In de Openbaring aan Johannes zie je veel strijd, maar het gaat dan om hagelstenen, sprinkhanen, 
aardbevingen en dergelijke (net als in Egypte). 
 
Goed, Gaza… Welke mens weet hoe het daar moet? Het zijn toch allemaal politici met extreme gedachten, maar bovendien met 
veel te weinig macht om iets te kunnen forceren? Zou er ooit iemand opstaan die vrede in Gaza kan brengen? 
 
Hoor je hoe die vraag klinkt: Iemand die opstaat om vrede te brengen…? Beter kun je Jezus toch niet omschrijven! 
Die man tegenover Jozua, zou dat niet gewoon zijn nieuwtestamentische naamgenoot zijn? De Heer die met hem spreekt (6:2)? 
Zou de grond waarop Jozua staat dáárom heilig zijn?  
 
En daarmee eindigt Jozua 5 toch ook zo hoopvol. Als de Heer ergens komt, of dat nu Jericho is of Gaza, wordt die plek heilig! 
 

Suggesties voor een gesprek. 

1. Bespreek even met elkaar de heftige reacties die je hoort of ziet – ook bij jezelf – als het gaat om Gaza. 
Bespreek vervolgens wat je zou kunnen hebben aan dat ‘nee’ van de man in Jozua 5. 

2. Verdiep je eens in de doodscultuur van Kanaän. Wat levert dat op? 

3. Kiest God nooit partij…? Kun je je antwoord baseren op de bijbel? 

4. Wij leven in een tijd waarin alles en iedereen in vakjes ingedeeld wordt. Probeer eens eerlijk te bedenken in hoeverre wij 
God en Jezus zelf ook in bepaalde vakjes hebben ondergebracht. Hoe vast ligt dat bij jou? 

5. Nu ben ik gekomen, Jozua 5:14 (in de meeste vertalingen is ‘nu’ terecht blijven staan). Hoe sta jij er tegenover als de Heer 
dat binnenkort zegt: “Nu kom Ik terug”? 


